De oude man

De oude man zat uitgeteld in een luie stoel. De burgemeester kwam binnen en liep op hem af. Hij feliciteerde hem: honderd jaar, geweldig. 

De oude man keek hem even aan en zei dat hij verkeerd was: de jarige was boven aan het biljarten met een aantal goede vrienden. Snel liep de burgemeester naar boven om hem nog aan het werk te kunnen zien. 
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