[bookmark: _GoBack]Er zit een man aan de waterkant. Links heeft hij een emmertje met wormen staan, rechts ligt een hamer. 

Er komt een andere man langs die vraagt wat hij aan het doen is. 
“Ik ben aan het vissen”, zegt de man. 
”Hoe doe je dat dan?” vraagt de ander. 
“Eigenlijk is dat geheim maar voor een tientje wil ik het wel vertellen” zegt de man. 

De ander betaalt een tientje en vraagt het ‘geheim’ te vertellen.
“Nou”, zegt de man, “ik gooi een worm in het water, en zodra er een vis naar hapt, geef ik die een klap op z'n kop met mijn hamer.”  
“Vangt dat nog wat?” vraagt de ander. 
“Ja”, zegt de man, “een tientje of vijf, zes...”.



